
Samen Lezen! 
Meivakantie

De meivakantie komt eraan! De periode 
waarin we vieren dat alles weer volop 
groeit en bloeit. En de periode waarin we 
vieren dat we daar in vrijheid van mogen 
genieten.

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd 
van de bezetter. Ook nu nog is het van belang stil te staan 
bij alles wat we in Nederland kunnen en mogen.  
De vrijheid om te genieten van te zijn wie je bent.  
De vrijheid om anderen toe te laten in onze omgeving en 
samenleving. En vluchten, om vrijheid te kunnen vinden.

In deze Samen Lezen vind je een verzameling boektitels 
die gaan over vrij zijn of juist niet, over jezelf mogen zijn, 
over oorlog en slavernij, over mensen en dieren in een 
heldenrol. Als jouw kind met deze boeken in aanraking 
komt (voorlezen, zelf  lezen of samen lezen) krijgt het veel 
mee over het leven en de omgeving uit een bepaalde tijd 
en van bepaalde mensen of dieren.

Tip
Stel aan het eind van het (voor)lezen één vraag over wat 
je kind gelezen of gehoord heeft. En vraag dan vooral 
door op het antwoord van jouw kind. Probeer één van de 
voorbeeldvragen eens uit en ga hierover met je kind in 
gesprek. Stel dus één vraag en geef jouw kind de ruimte en 
de vrijheid om te antwoorden. En vraag vooral dóór! 

Want door na te denken en met elkaar te praten over wat 
je kind heeft gehoord of gelezen, leert het anderen soms 
beter te begrijpen. 

Ontdek jouw bieb!
Zoek je meer boeken over vrijheid of een ander onderwerp? 
Of ben je op zoek naar boekentips? Ga dan naar de bieb! 
Iedereen is welkom. Het maakt niet uit wie je bent of waar 
je vandaan komt. Je hoeft geen lid te zijn om er naar 
binnen te gaan. Het is een plek om te lezen, leren en 
ontmoeten. Voel je vrij en ontdek de bibliotheek in jouw 
eigen woonplaats.

Kijk voor de  Kijk voor de  boekentips op  boekentips op  de volgende  de volgende  paginapagina

Abonneer je op de Samen Lezen 
en ontvang vijf keer per jaar 
boekentips over een bepaald
thema in je mail. In juni is het 

thema ‘we reizen de wereld rond’.

Wat vind jij mooi aan dit boek? Welk compliment wil jij geven aan de schrijver?

Met wie zou jij vrienden willen zijn?
Met welke (hoofd)persoon wil je een gesprekje  

voeren? Waarover wil je dan praten? 

Wat herken je uit onze omgeving uit dit verhaal? Wat vind je belangrijk aan dit verhaal?

Voorbeeldvragen na het (voor)lezen



Samen Lezen!
Vier de vrijheid!

Ik ben ik en jij 
bent jij

Niet leuk, Beer! Morgen ben ik 
de baas!

Prinses Arabella  
gaat naar de  

kapper

Vlinderkind

Deze rots is  
van ons

De indringers Ik ben niet  
vermist

Een nieuw thuis 
voor vos

De muur in het 
midden van het 

boek

Juf op de bakfiets De koffer Iedereen telt mee Een vrolijke optocht 
op Keti Koti

De wens

Anne Frank Waarom de maan 
verdwijnt

Codebreker  
Charlotte

Nours geheime 
bibliotheek

Alle wensen van  
de wereld

Verboden te  
vliegen

Liefde is niet  
voor lafaards

Samen op weg Kinderen met  
een ster

De dag dat  
de school levend 

werd

groep
1-2

groep
1-2

groep
3-4

Peuters

groep
3-4



Samen Lezen!

Oorlog in inkt Een aap op de wc De zoon van de  
berentemmer

Misjka

Een hondenleven Toen mijn vader een 
struik werd

Soldaat Wojtek De meestervervalser

Helden van de straat Boris Ik zal je bewaren De omzwervingen  
van Boek

Het jaar van  
Bonk

Mijn jaar in een tent Virginia:  
een Afefe verhaal

Vandaag komen we  
niet meer thuis

Twee fonkelrode  
sterren in de blinkend 

witte sneeuw

Kermiskind De voorlezer van de 
sultan

Als de hemel valt

groep
7-8

VO

groep
5-6

groep
5-6

Vier de vrijheid!

groep
7-8


